
Opkalifateren 

Ze komen er aan. ISIS, dat staat voor alles wat immoreel en vies is; ze staan op de 
drempel. Nog even en de eerste ISIS-luchtmobiele brigade zal bij verrassing op het 
Malieveld te ’s Gravenhage landen. De vraag is of de veteranendag  daar niet 
terdege rekening mee moet houden.  

En natuurlijk, hun zeer wrede optreden doet de wereld huiveren.  
Krijgsgevangenen bij honderden een nekschot geven is weinig beschaafd en toont 
hun minachting voor het internationaal recht. In beschaafde oorlogen mocht het 
Westen de burgers van Coventry, Hirosjima, Nagasaki,Tokyo en Dresden bij 
tienduizenden levend verbranden, maar dat was wel binnen het geldend 
oorlogsrecht, of niet soms? 

 Ze komen er ook aan. Of beter ze komen terug: de jongelui die in Syrië gevochten 
hebben tegen de door ons zo verguisde Bashar al-Assad. Zij maken straks 
onschuldige slachtoffers waarbij vergeleken de drie duizend doden als gevolg  van 
fijnstof in de Randstad peanuts zullen zijn. De dreiging van terrorisme is kennelijk 
vele malen groter dan de miljoenen slachtoffers eisende ziekten, armoede, 
milieuvervuiling en honger in de wereld.  

ISIS wil een stuk Midden-Oosten opkalifateren, een salafistische staat vestigen in 
Syrië, Irak, Libanon en eventueel Jordanië. Hoewel hun aantal niet zeer 
indrukwekkend is schuilt hun kracht vooral in de onmacht van de tegenstander. 
De zwakte van het Iraakse leger en regering is de sterkte van ISIS, die tevens over 
geharde, goed geoefende, ideologisch geschoolde en van hun gelijk overtuigde 
strijders beschikt. De vraag is wel of op den duur hun wreedheid ook ten aanzien 
van de eigen bevolking niet een spaak in het eigen wiel zal steken. Maar 
voorshands gaat het goed met ze.  

Over de oorzaken van het verschijnsel ISIS wordt verschillend gedacht. Niet 
gezegd mag worden dat de Verenigde Staten in dezen in belangrijke mate 
schuldig zijn. Dat hoor je niet te concluderen, zelfs niet te denken. Misschien zijn 
ze ook niet schuldig, maar wel een belangrijke oorzaak. Het land bezetten en dan 
meteen leger en politie opheffen getuigde niet van groot inzicht in politieke en 



sociale processen. Volgens sommigen ware het beter geweest die Saddam 
Hoessein te laten zitten in plaats van regime change  op grond van evidente 
leugens. Soms is een  dictatuur beter dan een slecht werkende democratie, 
althans voor de Westerse belangen. De oorzaak van zogenaamd sektarisch 
geweld, zoals nu tussen Soenieten en Sjiieten, ligt veelal in primaire economische 
en politieke achterstelling. Langs de breuklijnen van etniciteit, religie, 
gemeenschappelijke taal en geschiedenis weten dan volksleiders, of beter -    
misleiders, de mensen te motiveren en te mobiliseren zodat ze elkaar als goede 
buren de hals afsnijden. De achterstelling van het Soenitisch volksdeel door Al 
Maliki is zonder twijfel de meest belangrijke omstandigheid, waardoor ISIS in 
toenemende mate de omvang van een gewapende opstand tegen het 
discriminerende gevestigde gezag aanneemt, waarbij uitgerangeerde  
oudgedienden van wijlen Saddam Hoessein zich hebben aangesloten. Overigens 
zonder de steun van bijvoorbeeld Saoedie-Arabië had men het hoofdkwartier in 
Syrië wel kunnen vergeten. De VS, bepaalde golfstaten, de heer Maliki, ze hebben 
allen bijgedragen tot het succes van ISIS. 

Inmiddels  is de westerse wereld  zo niet in paniek geraakt, dan wel hevig 
geschrokken.  Zelfs de val van Bagdad  is niet helemaal ondenkbaar geworden, 
denkt men.  Moeten we die Assdad niet steunen in plaats van zijn oppositie te 
spekken met geld en wapens?  Zouden we niet met het restant al-Qaida, dat niets 
van die ISIS moet hebben, een oriënterend gesprek beginnen? Maar wordt niet 
vergeten dat het werkterrein van ISIS niet het Westen is, maar zich nadrukkelijk 
beperkt tot de eigen regio?   

Toch roepen Politieke partijen, van SP  via PvdA  tot  VVD, om het terugdraaien 
van de bezuinigen op AIVD en MIVD. Men wijst op Syriëgangers en ISIS.  Naar 
eigen zeggen kan de huidige personele bezetting van de AIVD  alle uit Syrië 
terugkerende tijdbommen niet volgen. Van Haersma Buma van het CDA was de 
eerste die de noodklok luidde, een angstkreet die door minister Timmermans snel 
werd overgenomen met de constatering dat het volgen van de terugkeerders een 
topprioriteit is, daar men in Syrië bij ISIS in de leer is geweest. De ontwaakte, 
maar niet van hun angstdroom verloste lieden wakkeren nog meer 
tegenmaatregelen aan en daarmee de collectieve schrik in het vaderland.  Zonder 



dat zij ook maar iets behoeven te doen wordt aan het succes van bepaalde 
terroristen hard gewerkt. Hun doel is immers met name angst en schrik 
verbreiden en daarvoor zorgen de rapporten en uitspraken van onze bloedeigen 
inlichtingendiensten en veiligheidsministers wel. 

Gaat  U toch maar rustig slapen. En voor  geval er naar gevraagd wordt,  wèl de 
eerste zin van de Koran uit Uw ongelovig hoofd leren!    

 


